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FN 


(Bir Ayet) 


“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” 
(59 Haşr, 18) 


Süme 


(Bir Hadis) 


“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” 
Münâvi, Feyzi -Kadir, V, 663) 


ği di 


Yaratılmış Bütün Varlıklara Karşı Şefkat Kurumları Vakıflar 


İnsanın yaşadığı topluma ve bütün insanlara 


faydalı olma arzusu tarih boyunca vardır. İslam medeniyetinde bu gayret vakıf adı altında gelişmiştir. Sevgili Peygamberimiz de hurmalık bahçesini Müslümanların faydası için vakfetmiştir. İnsanlık için çalışanlar, daha sonra hayırla anılırlar. Kendileri dünyadan göç edip gitseler de yaptıkları eserlerden insanlar faydalandıkça sevabı o ilk yaptıranlara da gider. Bu yüce duyguları teşvik eden dini emir ve tavsiyeler vakıf anlayışı olarak yüzyıllardır sürüp gelmektedir. 


Vakıfların temelinde yardımlaşma prensibi vardır. Sosyal hayatın daha iyi olması için değişik alanlarda hizmet yürütün vakıflarımız vardır. Yaratılmış bütün varlıklara karşı şefkat ve merhametin gösterildiği “Her canlıya hizmet!” insana emanet olarak 

verilen imkânları, bütün insanlığın hatta bütün canlıların hizmetine sunmaktadır. 


Ecdadımız, vakıf anlayışıyla cami, mescit, okul, kütüphane, hastane, aşevi, çeşme, köprü gibi eserler inşa etmişlerdir. Böylece işsize iş, yoksula aş, borçluya destek, evsize 

yuva, hastaya şifa götürülmüştür. İslam'ın bu engin şefkat ve merhametinden sadece 

insanlar değil, sahipsiz hayvanlar, yuvasız kuşlar hatta yırtıcılar dahi nasibini almıştır. 


Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen merhamet ve karşılıksız verme kültürünün eseri olarak Allah'ın yarattığı her canlıya şefkat gösterilmiştir. Bunun bir örneği olması bakımından binalara kuş evleri yapılmıştır. Kuşları kötü hava şartlarından korumak 

ve onlara güvenli bir sığınak sağlamak amacıyla çeşitli şekillerde inşa edilen kuş evleri, 15. yüzyılda klasik Osmanlı mimarisinin gelişmesiyle yaygınlaşmıştır. 


Vakıflar şehirlerin imar, inşa ve alt yapı ihtiyaçlarını görmenin yanı sıra, sokak ve çevre temizlikleri ile doğanın korunmasında görev yapmıştır. Çevre düzenlemesi ve tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş vakıflara şu örnekler verilebilir. 

İstanbul'da Rumeli Hisarı semtinde Seyyid Hacı Mustafa tarafından 1778 yılında kurulan Sokak Hayvanlarına Ekmek Veren Vakıf her gün taze ekmek alınacak ve sokak hayvanlarına yedirilecek diye şart koymuştur. 


Hulüsi Efendi Vakfı da vatanımıza bayrağımıza bağlı insanların yetişmesi için yıllardır öğrenci bursları vermektedir. Güçlü, birlik ve beraberlik içinde bir devlet olarak var olmamız da iyi yetişmiş, kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmek için gayretler göstermektedir. Sizler de bu vatansever gönüllü kuruluşlara yardımcı olabilirsiniz. 
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Sevgili çocuklar; 


karakter beraber yaşıyoruz. Kişilik olarak bize benzemeseler bile uzlaşma kültürü gereği herkesle iyi geçinmek istiyoruz. Bunun için de söz ve davranışlarımıza özen gösteriyoruz. 


Toplumda bakımından 


huy, mizaç Ve farklı o insanlarla 


Toplumda en çok sevilen ve sayılan insanlar başkalarına yardım eden fedakâr kişilerdir. Yardım ettiği insanlardan bir menfaat beklemeden, sadece Allah rızası için çevresindeki insanlara hizmet eden bu insanlar hakkında Peygamber Efendimiz şöyle söylemiştir. “Bir topluluğa hizmet eden, o topluluğun efendisidir." Ne mutlu bu söze layık olanlara, öyle değil mi sevgili çocuklar. 


Peki, bir topluluğa hizmet etmek nasıl olur? Yardıma ihtiyacı olan kişilere maddi yardımlar yapılıyor, bunu biliyoruz. 
Topluluğa yani birçok insana yardım etmek deyinde aklınıza ne geliyor? Benim aklıma vakıflar ve dernekler geliyor. Biz yüzyıllardan beri çok zengin bir vakıf geleneğine sahibiz. Atalarımız öyle güzel ve faydalı vakıflar kurmuşlar ki okuyunca hayran oldum. Bu vakıfların bazılarının isimlerini vermek istiyorum. 


Güzel yazı öğreten vakıf, hastalara ilaç yapan vakıf, sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf, hastalara evinde bakım hizmeti sunan vakıf, kadın sığınma evi vakfı, bulaşıcı hastalıkları tedavi vakfı, çiftçilere tarın aletleri temin eden vakıf, çeşmeleri tamir ettiren vakıf, sıcak pide dağıtan vakıf, erkek çocuklarını sünnet ettiren vakıf, yaz günlerinde soğuk su dağıtan vakıf, misafirhane yaptıran vakıf, yol güvenliğini sağlayan vakıf, yatılı öğrencilere burs veren vakıf,insanları hacca gönderen vakıf, hayvanlara su veren vakıf, çevre ve ormanı koruyan vakıf, camilerdeki saatleri tamir ettiren vakıf, şehir estetiğini koruyan vakıf VS. 


Vakıfları kuran ve bütün canlılara hizmet eden bu güzelinsanlar hizmetlerinin maddi karşılığını almayan yani bu işlerden hiçbir çıkarı olmayan altın kalpli insanlardır. 


Vakıf o hizmetleri oOgünümüzde de devam etmektedir. Bu hizmetleri yapan insanlardan Allah razı olsun. Gücümüz yettiğince (o hayırlı o hizmetleri (o yapan vakıflara yardım etmeliyiz. Çorbada bizim de tuzumuz olursa ne iyi olur, öyle değil mi çocuklar. 


Emine 
Yılmaz 
DERECİ 


Okulda, evde herkes yaz tatilinde neler 


yapacağını konuşuyor. Bizim evde de aynı konu var. Babamın hayali köye gidip bağ bahçe işlerinde dedemlere yardım etmek. 
Annem ise yazın bol bol pikniğe gitmeyi, tarihi yerleri gezmeyi hayal ediyor. Ablam Kübra ve ben doğayı gezmek, kitap okumak isterken Enes tatilde yeni arkadaşlar edinmek ve bol bol oyun oynamak istiyor. Hepsini bir arada nasıl yapacağız derken bu akşam köyden gelen telefon içimizi rahatlattı. 
Dedem bana; 


- Bu yaz hepinizi köye bekliyoruz. 
Ben heyecanla; 


- Dedeciğim seninle ve babaannemle vakit geçirmek, sizin bilgi ve tecrübelerinizden yararlanarak bitkileri, hayvanları ve doğayı tanımak çok isterim. 


- Ne güzel. Sizlere yaban hayatı yerinde görmeniz için ormanın içinde bol bol yürüyüşler yaptıracağım inşallah! 


- Yaşasın. Birkaç tane yabani hayvan da görebilir miyiz? 


- Köyümüz bir orman köyü. Yabani hayvan görme şansınız fazlasıyla var. Belki ormanda bağıran ayı ve geyiklerin sesini de duyabilirsiniz. 


Son cümlesini söylerken güldü. Ben ise ayı kelimesini duyunca azıcık korkmadım desem yalan söylemiş olurum. Anlaşılan bizi güzel ve macera dolu günler bekliyor. 


Telefonu elimden alan Enes hemen; 


- Dedeciğim, geliyoruz. Ormanı karış karış gezip vahşi hayvanlarla saklambaç oynayacağım. Tavşanları, ceylanları saklandıkları yerlerde bulacağım. Duysun cümle 


âlem, Enes geliyor!.. 


İçimden köye aksiyon canavarı, yaramaz kardeşim geliyor desem de bunu dile getirmedim. Saklambaç oynamak mı, tavşanlarla, ceylanlarla mı? Doğada ayıların, yılanların, kurtların olduğundan haberi yok Enes'in sanki. Köye gidince, evden dışarı- ya kene, arı korkusundan adım atmazsa da şaşmayacağım. Enes bu,ne yapacağı belli 


olmaz çünkü. 


Sonunda ailece karar verdik. Bu sene tatilde köye gidiyoruz. Köyümüzün bağlı olduğu ildeki tarihi mekânları, türbeleri, şehitlikleri de gezmek palanlarımız arasında. Değerli vaktimizi eğlenerek, öğrenerek, 


dinlenerek en verimli şekilde geçireceğiz. 


Hayvanları 
Tanıyalım 


Muhabbet 
Kuşu 


Merhaba arkadaşlar; 


Ben muhabbet kuşu. Yeşil, sarı, mavi, gri, beyaz rengârenk tüylerimiz ve uzun kuyruklarımızla evlerinizi şenlendiren evcil bir kuş türüyüz. Cinslerimizle birlikte özelliklerimiz de birbirinden farklıdır. Açık yeşil, Albino, Çekoslovak, Gri Kanat, Lutino, Mavi ve Pakistan muhabbet kuşları başlıca cinslerimizdir. 
Genel olarak ortak özelliklerimizi de şöyle sıralayabilirim: 


Ömrümüz ortalama 15 yıldır. Hemen hemen bütün muhabbet kuşları evcil olarak beslenebiliriz. 


Ortalama 18 cm uzunluğunda, 
30-40 gram ağırlığında oluruz. 


Erkek olanlarımız genelde mutlu, dışa dönüktür. Hem de çok konuşkan olurlar. 

Dişi olanlarımız ise genelde baskın ve sosyal açıdan hoşgörüsüzdürler. Erkeklere oranla dişi olanlarımız konuşmayı 

pek sevmezler. 


Bizler çok arkadaş canlısı ve doğayı benimseyen kuşlarız. Oyun oynamayı ve eğlenmeyi çok severiz. Bizlerle ilişkinizi geliştirmek istiyorsanız, bizlere küçük ikramlar yapmalısınız. İkram olarak taze sebze ve meyvenin yanında tohum ve kuruyemişlerden verebilirsiniz, çünkü biz onları çok severiz. İkramlarınız sadece bir ilişki kurmamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bizleri kolayca evcilleştirmenize ve ömrümüzü uzatmanıza da yardımcı olacaktır. 


Rabb'imiz biz insanlara birtakım görevler ve sorumluluklar yüklemiştir. Hizmet bu sorumluluğun önemli bir parçasıdır. Hakiki hizmet, Allah rızası için Yaratan'dan ötürü yaratılmışlara faydalı olmaya çalışmaktır. 


Islâm şuuruna erebilmek bütün yaratılmışlara merhamet, şefkat, tevazu duygularıyla yaklaşmayı gerektirir. Gücümüz yettigince hizmet ederek yararlı olmaya çalışarak bu şuura erebiliriz. İslâm, bütün yaratılmışlara; insanlara, hayvanlara, çevreye ve bitkilere merhametle muamele etmeyi ve hizmeti emreder. Onların her birine karşı görevlerimiz vardır. 


Allah rızası için insanların geçtiği yola engel olan bir taşı kaldırmak sadakadır, hizmettir. Bir hizmeti ve iyiliği yaparken ne yaptığına değil, kimin için yaptığına bakmak gerekir. 


Eğer Allah rızasıyla değil de gösteriş amacıyla ya da başka çıkar sağlamak amacıyla yapılıyorsa bundan hiçbir fayda gelmez. 


“Yaratılmışı severim yaratandan ötürü." 
duygusunun kalbimize yerleşmesi lâzım. 
Nedeni ise her şeyi Allah yarattı. Bu yüzden yaratılmış olan hayvana, insana, bitki- ye hoşgörümüz ve saygımız olmalı. Bazen bazı arkadaşlarımızı sevemeyebiliriz. Onlarla iletişim kurmasak bile en azından hoş görülü davranmalıyız. Hayvanlar da bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da 


İsi 


yaşama, korunma, barınma gibi temel hak- 


ları vardır. Özellikle kış şartlarında penceremizin önüne, kapımızın önüne kuşlar, kediler, köpekler için yiyecek bırakalım. Dini, vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirirsek Rabb'imizin rızasını kazanırız. 


Evcil olmayan hayvanlara karşı dikkatli olmalıyız. Bizlere zarar verebilirler. 


Bazı hayvanları sevmesek bile onlara karşı saygı duymalıyız. Çünkü Allah'ın yarattığı her mahlükatın bir sebebi vardır. 


Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma 


Sen Hak için âlemin kölesi ol kulu ol 


Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya 


Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol 


Osman Hulüsi Efendi yaratılmışlara Allah rızası için hizmet etmeyi düstur edinmiş ve bu beyitleriyle en güzel şekilde anlatmıştır. 


Yaratılmıştan karşılık beklemeden yardım ve hayır işlerini yaparak, kimsesizin, düşkünün eli, ayağı olunması gerektiğini göstermiştir. 


Ağaçlar, çiçekler, hayvanlar, insanlar yeryüzü ve gökyüzündeki tüm yaratılanlar Allah'ın birer yansımasıdır. Bu nedenle yaratılan her şeyi sevmeli, hizmet etmeli ve hoşgörülü olmalıyız. 


Hiçbir canlıyı incitmeyelim. 


Camgöz ve 
Şakacı Kuzular 


Sevgili çocuk dostlarım; 


Havalar ısındığı için, Selman koyun ve keçileri yaylaya çıkarmaya başladı. Bugün Ömer'le Zeliş, sevimli eşek, Gece ile Güneş, leylek dostlarımız Billur ile Arif, Uzun Kulak'la ben olmak üzere hep birlikte gidiyoruz. Koyunlar, keçiler otlanırken biz de yemyeşil çayırda koşup oynadık. Hava da çok güzeldi, baya eğlendik. 


Vakit akşamüstü olunca, Selman hayvanlarını toplamaya başladı. Fakat iki küçük kuzu ortada yoktu. Hepimiz etrafa dağılıp ararken leylek dostlarımız Billur ile Arif telaşla yanımıza indiler ve “Şu ileride bir tilki gördük. Kuzuları hemen bulmamız lazım." dediler. O sırada Selman 


- Kuzularım nereye kayboldunuz? Hava kararacak birazdan,diye bağırırken sesi ağlamaklıydı. Biz bir yandan kuzuları merak ediyor bir yandan Selman'a üzülüyorduk. 

Birden sevimli eşeğimizin sesini duyduk. 
Aynı anda Gece ile Güneş de ötmeye başlamışlardı. Hepsi aynı anda kuzuları görmüş olmalıydılar. 

Seslerin geldiği tarafa gidince ne görelim; kuzuların biri uçurumun kenarında diğeri karşıya atlamış geri bu tarafa gelemiyor. Karşıdaki kuzunun arkasından da, kırmızı kuyruklu bir tilki yaklaşıyor. Selman gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Biz Uzun Kulak'la önce bu taraftaki kuzuyu uçurumun kenarından uzaklaştırdık. Uzun Kulak bir taraftan da 


- “Sürüden ayrılanı kurt kapar!" sözünü hiç duymadınız mi? Sizi kurt kapmadı ama arkadaşının arkasından tilki yaklaşıyor. N'olacak şimdi, diye bir güzel kız- 


dı. Kuzu zaten çok korkmuştu. Sesi titreyerek; - Biz şaka yapmak istemiştik,diye meledi. 
Selman ne yapacağını düşünürken sevimli eşeğimiz ön ayaklarını karşı tarafa doğru uzattı ve kuzuya 
- Till atla,dedi. 


gelmeden çabuk üzerimden 


O sırada çocuklar düşmesin diye sıkıca eşeğin arkasından tuttular. Kuzu bir an tereddüt etti geçip geçmemek için ama sevimli eşek o kadar kuvvetle anırdı ki; korkudan bir anda sırtından atlayıp geçti bu tarafa. Aynı anda çocuklar da sevimli eşeği arkasından çektiler. Kimseye bir şey olmadan olay atlatılmıştı. Uçurumun diğer tarafından bize bakan tilkiye gülerek el salladık ve hızla oradan 


uzaklaştık. 


Kuzular o gün çok korkmuşlardı ama sürü- 


den ayrılmamaları gerektiğini de anlamışlardı. 


Çocuklar akşam Hafize Teyze'ye sevimli 


eşeğin kahramanlığını anlatırken biz de; 


- Günün kahramanı oldun eşek kardeş 


diye alkışladık. 


Görüşmek üzere çocuklar, hoşçakalın... 


GUR FER 


b O. ' ij 


Manastırlı Müderris Abdülhamid Efendi, kendi memleketinde müftü iken düşman işgali ve esarete dayanamayıp Türkiye'ye gelmişti. Bir süre sonra Manisa Müftülüğü'ne tayin edildi. 
Ne var ki, bu defa da Manisa düşman işgaline uğramıştı. Abdülhamid Efendi işgal sırasında, medresede talebe yetiştirmekle meşguldü. 
Medresedeki derslerini aksatmadan bir yandan da Manisa'da Milli Mücadele lehinde vaazlar veriyor, halkı aydınlatıyordu. Bir zaman sonra Manisa'da öyle müthiş bir olay meydana geldi ki, bu olay, Abdülhamid Efendi'yi, cesaret ve kahramanlığın doruklarına çıkardı. 
Olay şöyle ortaya çıktı ve gelişti: 


Azılı bir Türk ve Müslüman düşmanı olan İzmir Metropoliti Hirisostomos, Ege'deki belli başlı camileri alelacele yakıp yıkmaya ve kiliseye çevirmeye cüret ediyordu. Manisa'daki temsilcisi, adaşı da aynı yolu takip etti. Yerli Rumların desteğiyle Manisa'daki tarihi camilerden olan Ulu Camii'yi boşaltıp kiliseye çevirmeye kalkıştı. Durumu haber alan Abdülhamid Efendi, dersi keserek beraberindeki 30-40 talebe ve kalabalık halk topluluğuyla birlikte caminin yolunu tuttu. Müslümanlar camiye geldiklerinde metropol temsilcisinin, Yunan askeriyle beraber pis ayaklarıyla halı ve kilimlerin üzerinde dolaşmakta ve duvarlardaki ata yadigârı ayeti kerime levhalarını indirmekte olduklarını gördüler. Abdülhamid Efendi, kendini kaybetti. Kutsal mekânımıza yapılan çirkin saldırıya karşı avazı çıktığınca haykırdı: 


- Utanmaz mısın be adam! Yıllardır huzur içinde yaşadığın bu millete karşı böylesine bir nankörlük ve ihanet cezasız mı kalır zannediyorsun? Bu zulüm ve fenalığın öncülüğünü yapmak din adamlığının şanından mıdır? Size ve dininize karşı gösterdiğimiz hoşgörünün karşılığı bu mudur? Fakat şunu iyi bil! Allah sana öyle bir bela verecek ki, cesedin sokaklarda kokacak ve ona hiç kimse yaklaşamayacak! 


Abdülhamid Efendi'nin bu sert çıkışı ve müthiş konuşması karşısında, eli ayağı titreyen metropolit, camiyi terk etmek zorunda kaldı. 
Gerçekten de metropolit, birkaç gün sonra eceliyle öldü. Yunan işgal makamları bundan Abdülhamid Efendi'yi sorumlu tuttular. Ona baskı uygulayarak cenaze merasimine katılmaya mecbur etmek istediler. Abdülhamid Efendi, üç gün boyunca direndi. Daha önce söylediği gibi cenaze kokmaya başladı. Yunanlılar, cenazeye katılmasında neden ısrar ediyorlardı? Çünkü cenazedeyken resimlerini çekecek ve işgalden sonra şehirde hayatın normale döndüğünü ispatlamak için kullanacaklardı. Abdülhamid Efendi oynanmak iste- ne oyunun farkındaydı. Ağır baskılara ve halka yapılan eziyetlere daha fazla dayanamadı. 
Öne sürdüğü şu şartı kabul ettirerek, cenaze merasimine katılmaya karar verdi: 


"Cenazeye bir heyet halinde katılırım. Bu heyet Hıristiyanların otuz adım önünde gidecek, şartıyla, Müslümanların onurunu korumuş kendi üzerinden oynanan oyunu bozmuştu. 


bır Kitap 


CI-GEZERRVE bakıralıde 


Evet çocuklar, bugün sizlerle yine geçmişe 


doğru bir yolculuğa çıkacağız ve sibernetiğin, canlı-cansız bütün karmaşık sistemleri denetlenmesini ve yönlendirilmesini inceleyen bilim dalı, kurucusu El-Cezeri'yi (d.1136-ö.1206) tanıyacağız. Masal tadındaki yolculuğumuza hazır mısınız? Eeee öyleyse El-Cezeri ve Bakır Taç kitabında neler anlatılıyor gelin hep beraber öğrenelim. 


Bundan uzun yıllar önce, dağların, tepelerin ardında Bakır Dağı'nın eteklerinde küçük ve güzel bir ülke varmış: Bakır Dağı Krallığı... Adı üzerinde bu ülkede bakır bolluğu varmış ve insanlar bakırdan yaptıkları eşyaları komşu ülkelere satarlarmış. El-Cezeri henüz sekiz yaşında bir bakırcı ustasının yanında çırakmış. Çok zeki ve maharetli bir çocukmuş. Henüz o yaşlarda kendine öne-arkaya hareket eden bakırdan bir at bile yapmış. Bakır Dağı Kralı bir gün bir fermanla kendisine yeni bir taç yaptırmak istediğini ülkesinin dört bir tarafına duyurmuş. Bunun için yarışma düzenlemiş. Bunu duyan El-Cezeri çok heyecanlanmış, ustasından izin alıp hemen bakırdan bir taç yapmaya koyulmuş. Çalışmış, çabalamış ve nihayet bakır tacı tamamlamayı başarmış. Annesinin de duasını alıp sarayın yolunu tutmuş. Kral kendisine sunulan altın, elmas işlemeli hiçbir tacı beğenmiyormuş. El-Cezeri bakır tacını krala sunmuş ancak kral çok öfkelenmiş, El-Cezeri'yi huzurundan kovmuş. 
El-Cezeri krala tacı bir defa takması yönünde ısrarcı olmuş. Kral küçük çocuğun isteğini kabul etmiş her ne kadar memnun olmasa da tacı başına götürmüş. Tacı başına götürmüş ama 


hemen öfkeyle tacı tekrar eline almış tam fırlatacakmış ki bir de ne görsün tacın kenarından minik bir el ona sedef bir tarak uzatmıyor mu? 
Kral tarağı almış ve dağılan saçlarını taramış. 
Kral bir süre sessiz kalmış ve daha sonra memnuniyet ifadesi kralın yüzüne yansımış, böylece herkes yarışmayı minik El-Cezeri'nin kazandığını anlamış. El-Cezeri kazandığı hediyeleri alıp kralın huzurundan ayrılmış. 


Kral tacını o kadar sevmiş ki onu kaybedeceği, birilerinin alacağı korkusuna kapılmış; hatta bu durum onun uykularını kaçırmaya başlamış. Yine iş El-Cezeri'ye düşmüş. Minik Cezeri hemen işe koyulmuş ve şifresini sadece kralın bildiği on iki haneli şifreyle açılan bir sandık yapmış. Bu durum kralın çok hoşuna gitmiş ona saray başmühendisliğini teklif etmiş. 
Böylece sarayda yaşamaya başlayan El-Cezeri, elinde testi tutan hizmetçi şeklinde bir robot, otomatik saz çalma makinesi, çay kahve ikramı yapan otomatik bir robot daha neler neler yapmış. Sanırım yukarıda birkaç defa tekrarlanan robot kelimesinden El-Cezeri'nin neyin öncüsü olduğunu anladınız sevgili çocuklar. Girişte de belirttiğim gibi El-Cezeri sibernetiğin yani robot biliminin öncüsü önemli bir ilim adamıdır. 


El-Cezeri gibi bilimin öncüsü atalarımızı tanımak ve onların yolundan gitmek hedefimiz olmalı değil mi sevgili çocuklar? Kim bilir azim ve gayretinizle sizler de yapacağınız icatlarla El-Cezeri gibi yüzyıllar sonra adınızdan bahsettirirsiniz. Bunun için okumak ve çok çalışmak lazım değil mi? Haydi öyleyse şimdiden sizlere kolay gelsin. 
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Göksu Nehri kenarında yer alan şelale, yükseklikleri 400 metreyi bulan sarp kayalar arasından 

akan bembeyaz sularıyla çok güzel bir gezi alanıdır. Şelalede buz gibi sularıyla devasa kaya öletleri de vardır. 


5 milyon yıl önce oluştuğu 
tahmin edilen ve göçmen kuşların rotası üzerinde yer aldığı için çok zengin bir kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapan Meke Gölü Karapınar'da- 


2015 yılında hizmete 
açılmıştır. 7600 m2 gibi büyük bir alanı kaplayan bahçe, 3500 m2 gezi alanına sahip. 100'e yakın dır. Benzersiz manzarasıyla farklı türde 20.000 bitki ile 


tüm dünyadan doğaseverlerin ilgisini çeker. Sönmüş bir 
volkanik krater olan göl, 800 
metre uzunluğa, 500 metre genişliğe sahip. 


süslenen ve 15 farklı türde binlerce kelebeğe ev sahipliği yapmaktadır. 


Türkiye'mizin tahıl ambarı olan Konya modern tarım araçlarının en çok kullanıldığı şehrimizdir. Konya'nın bir özelliği yüzölçümü olarak Türkiye'nin en büyük ili olmasıdır. 


Konya'nın simgelerinden olan etli ekmek yörenin en ünlü yöresel lezzetlerindendir. Konya'nın hemen her yerinde, her restoranın- da bu lezzeti bulabilirsiniz. 
Konya'da ne yenir sorusunun cevabı kesinlikle Etli ekmektir. Pideye benzese de kendine has pişirme yöntemi ve tadıyla pideden çok farklıdır. 


Selçuklulardan kalma bir lezzettir. En önemli özelliği sadece kuzu veya koyun etinden yapılması, doğal odun ateşi ile fırında pişirilmesi ve tuz dışında hiçbir katkı maddesinin kullanılmamasıdır. 
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Konya denince akla ilk gelen şey Mevlâna'dır. Mevlâna 
Türbesi mutlaka ve mutlaka görmeniz gereken bir yer. 
Mevlâna Türbesi'ne gittiginiz zaman dünyevi her şeyi unutabilirsiniz. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da birçok ziyaretçisi olan türbede içiniz huzur bulacak. 


Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak'la birlikte otuzbir tane ilçesi vardır. 


Tarihı ©serlerin 
İc Tasarım ve 
Temizliğine Özen 
Gösteren Vakıf 


Vakfın Adı: Abdullah Paşa Bin Mustafa Paşa Vakfı Kurucunun Lakabı: Köprülüzade, Diyarbakır ve VanValisi 


Kurulduğu Yer: Diyarbakır 
Kuruluş Tarihi: 1133 H./1721M. 


Köprülüzade lakabıyla anılıyordu. Van, Diyarbakır ve çevresinden sorumlu duyarlı bir Osmanlı valisiydi. 


Kim miydi bu vali? 
Abdullah Paşa bin Mustafa Paşa. 


Şehirde hiç boş durmaz, çoğu vakit tebdil-i kıyafet ederek, yani kendini resmi kıyafetle göstermeden şehrin her tarafını gezer, vatandaşların durumunu takip ederdi. Şehirde bir aksaklık varsa hemen giderilmesi için talimatlar yağdırırdı. Yine bir gün Diyarbakır'da ibadet için girdiği bir caminin bahçesinde bulunan türbeyi ziyaret etmek istedi. İçeri girdiğinde durumun hiç de hoş olmadığını fark etti. 


Rutubetten boyalar dökülmüş, duvarlar küf bağlamıştı. Kandillikler is pas içindeydi. 
Türbenin duvarını çevreleyen demir parmaklıklar çürümeye yüz tutmuştu. 


Maiyetindekilere döndü: 


- Bu mübarek yerin bakıcısı kimdir? Müdavimi yok mudur? Kimler ilgilenir bu yerlerle? 


- Vali Hazretleri, buralar için bakım yaptıramaz olduk; bütçede biraz sıkıntı var. 


- Niçin vilayete gelinmez? Niçin bir tedbir istenmez? 


Sonra civarı incelemeye devam etti; türbeden başka hafızların okuduğu mektep ve yakınındaki duvarların demirleri de tamir ister haldeydi. Caminin iç tezyinatı da bozulmuştu. 


Mustafa Paşa, bu tarihi külliyeden üzüntüyle ayrılırken ecdad yadigârı eserlerin iç ve dış tasarımlarının bozulmaması için sürekli bakım ve onarım yapacak bir vakıf kurmak lâzım geldiğine karar verdi. 


Diyarbakır'da bir vakıf kurdurdu. Vakfın senedine de şu şartları yazdırdı: 


".. Tarihi eserlerin boya icap eden kısımları her sene boyana. Tamir gerekiyorsa tamir oluna. Tezyinatı bozulan yerlerin tezyinatı ustaca yenilene. Paslanan, islenen parçalar silindikten sonra yağlana. Ayrıca bu eserlerin civarında bulunan ve halkın kullandığı yollar aslına uygun şekilde ve güzellikte tamir oluna..." 


Vakıf Şartı 


.. Türbe, darullkurra, mektep ve bunların yalçınında bulunan bahçe duvarlarının demirlerinin her sene boyanması....Altın varaklı ve süslemeli yerlerden bozulanların yeniden yapılması, buralarda kullanılan perde ve ocak yaşmaklarının ve askıların yenilenmesi, bu eserler civarında bulunan umumun kullandığı yolu yontma taşla yapılan yerlerinin yontma taşla, kırma taşla yapılan yerlerinin kırma taşla tamir olunması... 


İY Vi MAYA yi 
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Bahar bir başkadır. Bahar geldiğinde tabiat dillenir. Her taraf yeşerir. Kırlar, her taraf yeşil elbiseler giyer. Bu yeşil elbiselere çiçeklerden nakışlar işlenmiştir. 


Rengârenk nakışlardır bunlar. İnsan baktıkça doyamaz bu nakışlara. Öylesine güzeldir. 
Yemyeşil çayırlarda bembeyaz kuzular yayılır. 
Ara sıra çayırın yanında akıp gitmekte olan dereden su içer kuzular. Kuzuların melemeleri kulakları ne de güzel okşamaktadır. 


Ağaçlar da yemyeşil olur, çiçek açarlar. Erik, elma, armut, kayısı, kiraz, vişne ve diğer ağaçların çiçekleri ne de güzeldir. Bu çiçeklerin peşinden zamanla meyveler meydana gelir. 


Ağaçlar meyveye durur. Meyveler olgunlaşırlar. Her meyvenin ayrı bir güzelliği vardır. 
Ayrı tadı, ayrı kokusu vardır. 


İlkbaharda bilhassa çiçekler pek çok güzellikler sergilerler. Her bir çiçek sanki dile gelir. 
Sümbüller mahmur mahmur açarlar. Doyulmaz güzellikte kokusu vardır. 


Süsenler bahar olunca coşarlar. Ortalığı neşeye boğarlar. Menekşelerin onca güzelliklerine rağmen boyunları hep büküktür. Nedendir bilinmez. Zambaklar asil bir güzellik ortaya koyarlar. 


Papatyalarla, gelincikler kırları bezerler. 
Çoğu zaman yan yanadırlar, iç içedirler. Leylaklar da iç açan bir güzelliğe sahiptirler. 


Lâlenin güzelliği bunca çiçeğin içinde daha bir başkadır. Kırmızısı, beyazı, sarısı her rengi ayrı bir güzellikte olur lalelerin. Bunca dış güzelliğin yanında bazı çiçekler çok güzel koku da yayarlar. Kokuları insanı ciğerlerinin 


tâ derinliklerine kadar gider. 


Reyhanın kokusu çok hoştur. Koklamaya doyulmaz. Fesleğen de çok güzel kokuludur. 
Zaten reyhanla fesleğen şekil olarak birbirlerine çok benzemektedirler. Herhalde bu iki 


çiçek birbiriyle akraba olmalılar. 


Kekik de güzel koku yaymakta en başta gelen çiçeklerdendir. 


Bunca güzelliği görüp de kuşlar coşmaz mı hiç. Sevinç içinde uçup daldan dala konarlar 


kuşlar. Sevinçten cıvıl cıvıl öterler. 


Gülün güzelliği dillere destandır tabi. 
Bülbül hep gülün dalında öter durur. Gülün dalında daha bir coşkun öter bülbül. Gül ile bülbül hakkında pek çok şiirler yazılmıştır. O şiirlerden birkaç beyit şöyledir. 

Açıldığında gül mahmur mu mahmur 

Gül bahçesi kandan derva olmuştur 

Yanağında şebnem, açılmış gülün 

Acaba gözyaşı mıdır bülbülün? 

Gül güzelliğine güzellik ekler 


Ağgılır her seher bülbülü bekler 


GÜZElİiKIEPimiZ 


Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin 


aynı anda yaşanabildiği; dağları, ormanları, ovalarının ortasından nazlı nazlı akarak bereket saçan nehirleri, vadileri ile doğal güzelliklerle bezenmiş topraklarda yaşadığımız 


için çok şanslıyız. 


Kuzeye doğru çıktığımızda denizle orman birleşir, eşsiz güzellikteki göller, yaylalar, ter- 


temiz hava bizi karşılar. 


Trakya'da üzüm bağları, ayçiçeği tarlaları göz alabildiğince uzanır. 


Ege'nin bereketli ovaları, zeytin ağaçları eşsiz güzelliktedir. Yüzyıllardır göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti, insan eli değmeden yer altı sularının buharlaşması 


sonucu oluşan 
Pamukkale Travertenleri, kıyıları süsleyen adaları, doğal plajları Ege Bölgesi'ni 


özel kılar. 
Akdeniz o Bölgesi ılıman ikli- 


mi, tarihi ve dogal güzellikleri ile 


turizm cennetidir. 
Ölüdeniz'in o berrak sularında yüzmek, 


Akdeniz'e kanalla bağlanan Köyceğiz Göl'ünde, 

Dalyan'da sandalla gezmek, İztuzu Plajı'nda 

kaplumbağaları gözlemlemek, Isparta'da gül 

ve lavanta tarlalarında fotoğraf çekmek, Sal- 

da Gölü'nün maviliğini seyretmek bizleri ayrıcalıklı kılar. 


Anadolu'ya yolumuz düştüğünde, göz alabildiğince uzanan bembeyaz Tuz Gölü üzerinde yürüdüğümüzde, Nevşehir'de peri bacaları arasında dolaşıp yer altı şehirlerini gezdiğimizde, doğal akvaryum olarak nitelendirilen Gürün Gökpınar'da balıkları sey- 


rettiğimizde ne kadar şanslı olduğumuzu 


anlarız. 


Urfa'da Balıklı Göl, bilinen en eski yapı Göbeklitepe, toprağı verimli, arkeolojik kalıntıları barındıran Harran Ovası, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Kayseri'ye gelenleri karşılayan sönmüş volkan Erciyes Dağı, bizim topraklarımızda doğup Basra Körfezi'ne dökülen Fırat 


Nehri kıyıları görülmeye değerdir. 


Yaşam koşulları oldukça zor, sert iklim süren doğu bölgemizin incisidir Van Gölü. Her bahar doğal olarak oluşan rengârenk lale tar- 


laları Muş'un doğal bir güzelliğidir. 


Bütün bölgelerimizde sayamayacağımız kadar çok doğal kanyonlar, obruklar, mağaralar, şelalelerin yanı sıra insan eliyle oluşturulmuş daha nice güzellikler olduğunu biliyoruz. Bütün bu güzelliklerle iç içe yaşamak, bizleri mutlu ve huzurlu kılar. Doğal güzellikleri içimize sindirirken, manevi güzelliklerle ruhumuzu beslersek güzel ahlaklı, saygılı, 


çevresini koruyan bireyler oluruz. 


Sevgili çocuklar, çevresindeki doğal güzelliklerin farkında olan, gezen, inceleyen, oku- yan, kendisine çevresi hakkında soru sorulduğunda cevap verebilecek kadar bilgi sahibi olan, bu güzellikleri koruyan, yok edilmesine izin vermeyen, mücadele yürüten bireyler ol- 


manız biz büyüklerin en büyük isteğidir. 


esra Olif'im 


Günlügü 


İnsan özel bir varlıktır. Özel ve güzel olarak yaratılmıştır. Evet, insan güzeldir, çünkü Yaratan en güzeldir. 


Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabb'imiz; "Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık." buyurmuştur. İnsan Rabb'imizin 'yaratma' sıfatını en güzel biçimde temsil eden bir varlıktır. 


İnsan aynı zamanda kendisi için yaratılan kâinatın içindeki sayısız nimetleri ve güzellikleri görebilen, hikmetlerini anlamaya çaşan bir varlıktır. 


Evet arkadaşlar, tabiatı tanımak, o muhteşem göz kamaştırıcı manzarayı görmek, tertemiz havayı teneffüs etmek için doğay- la iç içe olmak lazımdır. Kuşları, böcekleri, çiçekleri yakından tanımak, hayatımızı onlarla renklendirmek lazımdır. Evimizin bir köşesinde, gözlerimizi ve gönüllerimizi ferahlatan, kırları hatırlatan çiçekler yetiştirip hayatımızı renklendirebiliriz. 


Bir eğitim ve öğretim yılımızın daha sonuna yaklaşırken okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. 


Bu üzüntümüz öğretmenimizin verdiği haberle, yerini sevince bıraktı. Karadeniz'in hırçın dalgalarını kuşbakışı seyredebilecegimiz, yeşilin her tonunu görebileceğimiz, kuşların söylediği şarkıları dinleyebileceğimiz, doğa harikası bir mesire alanına sınıfça pikniğe gidecektik. Bu habere hepimiz çok sevindik. 


dr 
Lİ 


Ve beklenen gün gelmişti. Hepimiz çok 


heyecanlı ve mutluyduk. Kırlarda kelebeklerle beraber adeta bizler de uçuyorduk. 
Kuşların ötüşü, çimenlerin yatışı, güneşin batışı sanki bizlere bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. Yemekten sonra öğretmenimiz: 


- Arkadaşlar, şimdi sizden bir isteğim var. 
Herkes dikkatli bir şekilde etrafındaki güzellikleri bir müddet seyretsin. Daha sonra neler anlattığını bizlerle paylaşsın. 


Sessizce etrafımızdakileri seyre dalmıştık. Sineklerin vızıltısı ve kuşların cıvıltısından başka ses yoktu. Sessizliği Enes boz-MUŞtU; 


- Öğretmenim, bu uçsuz bucaksız deniz, bana Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu hatırlatıyor. Bu sözler hepimizin çok hoşuna gitmişti. Ömer söze karıştı; 


- Ben bir kuş gördüm. Ağzında kuru otla geldi ve yuvasını örüyordu. Öğretmenim bu kuş yuva yapmasını nerden öğrenmiş. Çok enteresan değil mi? 


- Bakın çocuklar, Allahu Teâlâ yarattıkları bütün canlıları kendilerine gerekli olan özellikler ve becerilerle donatmıştır. Bu da O'nun merhametlilerin en merhametlisi olduğunun bir delilidir. 


O gün hayata başta bir gözle bakmayı, gözümüzün gördüklerini gönül gözümüzle okumayı ve anlamayı öğrenmiştik. Sağlıcak- la kalın. 


“Hani beş taş oynayacaktık?1” 


“Dur şimdi beş taşın sırası değil, Kuşlara bir faydan dokunsun istiyorsan hadi gel sen de. 


Uzun zamandır, kışın sokakta titrerken gördükleri kuşlar için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Kış bitmiş, bahar başlamış, renkler ve güneş dünyaya sarılmıştı. 
Tüm bu süre boyunca düşünmüşler ama bir türlü istedikleri gibi bir çözüm bulamamışlardı. 
En sonunda okuldaki kütüphanede gördükleri kitap tüm sorularının yanıtı olmuştu. Bir kuş evi yapmak.tıpkı Osmanlı'da kuşlara taş evler yapan insanların yaptıkları gibi. Oyunu bırakıp bahçedeki taşları toplamaya başladılar. İnce, geniş, büyük, küçük çeşit çeşit taşları avuçlarına doldurup bir kenara yığıyorlardı. En uzun boylu 


olan bağırdı; “Tamamdır millet, bu kadarı yeter!” 


Çocuklartaşlarınyanınageldiler,yorulmuşlardı. 
Çimenlerin üstüne uzanıverdiler. Gökyüzüne bakarken taştan kuş evlerinin yapılışını aralarında tekrar konuşmaya başladılar. Biri taşların arasında güçlü bir yapıştırıcı sürmeleri gerektiğini söyledi. 
Babası inşaat sektöründe çalışan diğeri her bir taşın altına özel bir çimento sürülürse evin daha sağlam olacağını söyledi. Her biri akşam ailelerine danışmak üzere taşları ve güneşi geride bırakarak evlerine döndüler. 


Sabah okula gitmeden önce her zamanki yerlerinde buluştular. Çıkışta herkes fikrini söyleyecekti. O gün derslerde tüm çocukların detayları 
Öğleden sonra buluşma yerinde toplandılar. 


aklında kuş evinin dönüyordu. 
Gözlerinden kanatlanan kuşları oradan geçen herkes görebilirdi. Taşları sıraya dizdiler. Dar olanlar kuş evinin kolonları olacaktı. Geniş olanları yan duvarlarda kullanacaklar, küçükler süsleme detayları için, büyük olanlar da çatı için kullanılacaktı. Taşların aralarına özel bir yapıştırıcı süreceklerdi. Böylece uzun yıllar kuşlar bu evi kullanabileceklerdi. 


Kuş evinin yapımı bir hafta sürdü. Bu bir hafta boyunca okuldan çıkıp her zamanki yerlerinde buluştular ve taşları yerleştirip yapıştırmaya devam ettiler. Azimle çalışmanın sonucu elbette büyük bir hazinenin bulunuşuna benziyordu. 
Kuş evi sonunda bitmişti. Çocuklar karşılarındaki güzelliğe hayranlıkla bakıyorlardı. Elleriyle topladıkları taşlar bir sanat eserine dönüşmüştü âdeta. Hem de küçücük canlıları koruyacak bir sanat eseri. Kuş evini mahallenin en büyük camisinin oOduvarna büyükleriyle (o beraber yerleştirdiler. Hem aileler hem de mahalle sakinleri çocukların dünyaya kattığı bu güzelliği, 


kuşların şarkıları eşliğinde hayranlıkla izliyorlardı. 


Gda'nan Bir 
Günü 


Sevgili günlük, 


Bugün neler oldu neler, anlatayım da sen de öğren. Okulda çıkan öğle yemeğini beğenip yemedim. 
Kantine koşup tost aldım. Bahçeye çıktım. Dolaşa dolaşa tostumu yemeye başladım. Tam o sırada omzumda bir el hissettim. Döndüm;öğretmenimdi. 


“Benimle gelir misin Ada. Görmeni istediğim bir şey var." dedi. 


Birlikte yemekhanenin arka tarafına doğru gittik. 
Eliyle duralım, diye işaret etti. Okulumuzun sınırlarını belirleyen parmaklıkların arkasına bakmamı istedi. Çöp kutularının başında birikmiş birkaç çocuk, çöpü karıştırarak yiyecek arıyorlardı. Buldukları yiyecek artıklarını ellerindeki poşetlere dolduruyor, bir taraftan da yiyorlardı. Gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdım. 


“Neden çöpten buldukları artık yiyecekleri yiyorlar öğretmenim?” diye sordum. 


“Her çocuk senin kadar şanslı değil Ada. Sen okul yemekhanesinde çıkan mis gibi yemeği begenmedin, burun büktün, şımarıklık yaptın. Gidip tost aldın. Onların yemek yiyebilecekleri bir evleri, okulları, tost alacak paraları olsa hiç çöpten yemek yerler mi?” cevabını verdi öğretmenimiz. 


Ne demek istediğini anlamıştım. Çok utandım. 
Öğretmenimiz idare ile konuşup bu çocukların karınlarını doyurmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ben de bir daha yemek seçmeyeceğim konusunda öğretmenime söz verdim. 


Bugün yaşadıklarımı senden önce nineme anlattım. O da çok üzüldü ama aynı zamanda gerçekleri görüp akıllandığım için sevindiğini söyledi. Sevgiyle saçlarımı okşadı. 


emi 


“Yiyeceği içeceği israf etmek doğru değildir. Sen de görmüşsün bugün. Çöpe atılan yemeğe muhtaç olan insanlar var. Onun için tabağına yiyebileceğin kadar yemek almalısın. Doymazsan annenden tekrar isteyebilirsin.” dedi. 


“Haklısın nineciğim. Artık tabağımda yemek birakmayacağım." 


“Aferin Adacığım. Yemek konusu açılmışken sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Yemeği sadece karnımız doysun diye yemeyiz. Yiyip içmenin de bir adabı vardır. Güzel bir sofra kurarız. Ailemiz sofra başında toplanır. Birlik beraberlik olur. Büyükler masaya gelmeden küçükler yemeğe başlamaz. 
Sonra yemek bitirilmeden sofradan kalkılmaz. Yemek yerken sandalyeye dik, masaya yakın oturulur. Ağız şapırdatılmaz. Burunla oynanmaz. Peçete kullanılır. Yemek yerken cep telefonu, tablet gibi aletlerle ilgilenilmez. Sofradan kalkarken izin istenir. Yemeği pişiren kişiye 'Eline sağlık." denir. Bir de yemeğe oturmadan önce ve yemek bittikten sonra eller iyice yıkanır.” 


“Öğrenmem gereken ne çok şey varmış nineci- 


ği m.” 


“Hayat bir okul ve haklısın öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu yaşımda ben bile her gün yeni bir şey öğreniyorum. Sen çok zeki bir kızsın. Hemen öğreneceğine eminim.” 


“Öğrendim bile çünkü seni can kulağı ile dinledim. Öğrendiklerimi yarın Aslı'ya, Elif'e, Murat'a, Barış'a, Buse'ye de anlatacağım." dedikten sonra odama geldim. Kapağını açtım ve tüm olup bitenleri bir bir anlattım sana. "Aferin Ada." dediğini duyar gibiyim. Bugünlük bu kadar sevgili günlük. Yarın buluşmak üzere. 
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SİNEK 
KUŞUNUN NABZI SANİYEDE 1260 
DEFA ATAR VE YİYECEĞİNİ SANİYEDE 13 DEFA TEKRAR TEKRAR SİNDİRİM SİSTEMİNE DÂHİL EDEBİLİR. 


ALP DAĞ KEÇİSİ HİÇ BİR 
TEÇHİZATA İHTİYAÇ DUYMADAN NEREDEYSE 


2: ş 
Bilgiler 


ORNİTORENKLER 
AVLARININ KASLARINDAN 
YAYILAN ELEKTRİK DALGALARINI SEZEREK YERLERİNİ BULUR. BU 6. DUYU OLARAK GELİŞMİŞTİR. 


90 DERECELİK DUVARLARA BİLE TIRMANABİLİR. 


OKÇU BALIĞI SUYUN ÜZERİNDE BULUNAN AVINI PÜSKÜRTTÜĞÜ SU SAYESİNDE DENİZE DÜŞÜREN VE HEMEN YİYEN OKÇU BALIĞI İNANILMAZ BİR NİŞANCILIK YETENEĞİNE SAHİPTİR. SUYUN ALTINDA DURARAK AVINI HEDEFLER VE SUYUN IŞIĞI KIRMA ÖZELLİĞİNİ DE HESAP EDEREK AVINI YAKALAR. 


PEYGAMBERDEVESİ 
KARİDES KENDİ KLASMANINDA ÖLÜMCÜL BİR AVCIDIR. 22 KALİBRELİK BİR SİLAHIN ATEŞ GÜCÜNE EŞİT HIZA SAHİP KOLLARIYLA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BİR CİSMİ DELEBİLİR. BU DA DENİZ İÇERİSİNDE KOLLARINI KULLANDIĞI YERDE SUYUN KAYNAMASINA NEDEN OLUR. BU NEDENLE BU KARİDESİ AKVARYUMDA BESLEMEK HİÇ AKILLICA DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ KOLAYCA PARAMPARÇA EDEBİLİR. 


Örümceğin Duası 


Şar yüce Allah'ım, 
Beni yoktan var ettin; 
Cümle canlı içinde 
Usta sanatkâr ettin. 
Ağlarımı yaparken 
Daim gönülde niyaz, 
Rabb'im on katını yaz! 


Peşlerine düşmüştü 
Azılı dü 


Tehlike içindeydi 
O mübürek canları. 


Sen'in keremin ile 
Nasıl bahtiyar oldum! 


“Allah neyi emretmiş ise onu yapmak, nelerden sakının demiş ise onlardan uzaklaşmak üzerimize farzdır. Bu yolda hareket etmek, hem Allah'a itaat ve ibadettir, hem de kendi menfaatımız icabıdır. Allah sevgisi 


ve Allah korkusu kalbini kaplamış olan bir Müslüman, Allah'ın emirlerini yapar, yasak ettiklerinden kaçar, onlara yanaşmaz. 


Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi /(k.s.) 


